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Onnoemelijke kracht
door Arie van der Stoep

Er is iets buitengewoons gebeurd! Er was een mens. Hij heette Jezus. Oorspronkelijk maakte hij
deel uit van Gods wezen. Maar God zond hem naar de aarde. Hij werd gewoon mens, zoals wij.
Hij stierf. En dood is dood, toch?

Maar toen gebeurde het. Terwijl niemand het verwachtte en zijn vrienden treurden, ging zijn graf open
en stond Hij op! Niemand kon hem tegenhouden. Even later stond hij voor hen. Het onmogelijke was
gebeurd: Hij had de dood overwonnen. Door de ‘werking van de sterkte van de macht van God'. (1)

Veertig dagen later, nadat honderden van zijn vrienden hem hadden ontmoet, (2) nam God hem tot
zich. Zij zagen hem gaan, de hemel tegemoet. Daar kreeg Hij een plaats in Gods troon. Hij werd
verheven boven alles en allen, om voortaan God te zijn. (1)

Heilig en onberispelijk

Buitengewoon! Maar er is iets dat minstens zo buitengewoon is. Met die alles overwinnende kracht
waarmee God Jezus over de dood liet zegevieren, werkt God vandaag namelijk in ons! (1) Ook ons laat
Hij over de dood zegevieren! Hoe?

Door geloof in Jezus in ons te wekken. Door dat geloof laat Hij ons ‘opnieuw geboren’ worden en
maakt Hij ons tot zonen van Hem. (3) Dat heet ‘'wedergeboorte’. (4) En wedergeboorte is opstanding. (5)

Want wij waren net zo dood (= ver van God en voor eeuwig verloren) als alle andere mensen die God
niet kennen. Maar in Jezus' sterven vergaf Hij ons alle zonden en maakte Hij ons levend. (6) Om
vervolgens door de overweldigende kracht waarmee Hij Jezus deed opstaan, ons vandaag te maken tot
mensen die 'heilig en onberispelijk’ voor Hem leven. (7) Alleen Hij kan dat. Ook dat is opstanding!

Zijn bestemming voor jou

Maar zijn machtige werk aan ons gaat nog verder. Ook ons lichaam zal opstaan, net als dat van Jezus.
Dat gebeurt wanneer Hij terugkomt. We zullen opstaan, Hem ontmoeten (8) en leven, eeuwig, als
complete mensen. En de dood zal afgedaan hebben! Dat is Pasen!

Het verhaal wordt zelfs nog mooier! Jezus sprak vanuit de hemel: Wie overwint (= aan Mij vasthoudt in
geloof - AvdS), hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, ... (9) Geloof je in Jezus? Dan is dit zijn
bestemming voor jou! En de onnoemelijke kracht van God zal je daar brengen. Wie had zoiets kunnen
bedenken?

Uit de Bijbel:

(1) Efeziérs 1:19-21.

Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn
macht, die Hij heeft gewrocht (= heeft laten werken - AvdS) in Christus, door Hem uit de doden op te
wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en
kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende
eeuw (= niet alleen in deze 'periode’ van de tijd, maar ook in die van de eeuwigheid - AvdS).



2) 1 Korintiérs 15:4-6a.

Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas (= Petrus
- AvdS), daarna aan de twaalven (= aan de twaalf apostelen - AvdS). Vervolgens is Hij verschenen aan
meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, ...

(3) Galaten 3:26.
Want jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

@) 1 Petrus 1:3.
Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de
opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden ...

(5) Kolossenzen 2:13.

Ook jullie heeft Hij, hoewel jullie dood waren door jullie overtredingen en onbesnedenheid naar het
vlees (= door jullie zonden en doordat jullie ook niet tot Israél behoorden - AvdS), levend gemaakt met
Hem, ...

(6) Efeziérs 1:7.
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, ...

(7) Efeziérs 1:4.
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voér de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

(8) 2 Korintiérs 4:14.
Immers, wij weten, dat Hij (= God - AvdS), die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal
opwekken en met u véor Zich stellen.

(9) Openbaring 3:21.
Wie overwint (= aan Mij vasthoudt in geloof - AvdS), hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
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